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Of toch niet?

Als het was zoals het was
Is het niet zoals het is

Nu

Daarom

Bijna

Anders

Maar we weten het niet
Want op onze herinnering
kunnen we nooit blind varen

Dat is tenminste de mening
van mijn psychiater



Voorportaal

(IMRA.)

Bij het water hangt de mist
van onbehagen

In flarden grijs

Mystiek verloren

Verstilde onmacht

Gedempte klanken zweven
boven de spiegeling

Bijna onhoorbaar
Vervlogen op de zucht

van uitgeblazen adem

Voor jou heeft de bel geklonken
Voor jou is de poort geopend

Een lichtstraal valt op het hout
Een bloem rust ongebroken



Mamma

De stoel wacht
Het mondkapje zwijgt
Handen in latex

De naald prikt
Een woord
Een illusie

De herinnering staat geétst
In inkt
In blauw

Het beeld vervaagt
Het litteken blijft



Tegeltjeswijsheid

Als het op een tegel past
is het oppervlakkig



Niets nieuws (onder de zon)

Elke ochtend
gaat de zon op
Elke avond

ook weer onder

Steeds weer
Altijd weer

Bij de maan
is dat anders
Die is iedere maand nieuw



Te laat

Het is te laat
Zeg je
Veel te laat

Maar ik heb alle tijd
Vandaag

En morgen

En overmorgen
Alle tijd

Vroeger was later laat
Later werd vroeger
Lang geleden

En nu,

nu is het te laat

Want later bestaat niet meer
Zeg je



Geenku

Woorden blijven uit
Ik kan er niet opkomen
Ik zit voor het block
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Jong geleerd...

Omicron at zijn bordje leeg
“Anders word je nooit een omega”
Had zijn moeder hem verteld
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Zen

De karakters op de muur
Drieregelig, zeventien lettergrepen
Gevangen in natuur, in bloei

Je zit, verstard, zoemt in lotus
Zwevend, opstijgend boven ons
Onbereikbaar onbegrijpbaar

Achter je ogen
wijkt de horizon
Achter je hart
zwijgt het niets

Verstild in zijn
Verstild in zen
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Machismo

Bloesem bloeit

Talent woekert

Negatieve getallen naderen nul
In de ruimte

In de manosfeer

Rivieren lopen

Tegen stromen

Naar oude stille gletsjers
Terug in de tijd

Terug in het dal

Ik sluit het raam
Ik sluit de deur
Ik duik in bed

Ik sla de hand
aan mezelf

De opstanding des vlezes

is niet morgen
Hij is nu

13



Pijpe(n)stelen

Het regent
Het regent
Het plenst

Van boven
Op ons neer
Al uren

Hier helpt geen plu
Of regenjas
Niets

We zijn doorweekt
Helemaal nat

Kledder

Het blijft maar doorgaan
Het regent

Het regent pijpestelen
Of zijn het pijpenstelen?
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Ritme

Er is een ritme

Er is een regelmaat
Steeds weer

Dag en nacht

Om op te lopen
Om op te dansen
Voor de zekerheid

Er is een ritme
Een regelmaat
In jou en mij

In ons

Ik noem dat liefde
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Blauwe zak

Blauw puilt de zak
uit de prullenbak
Naast het bankje
Onder de boom

Hij zit met zijn blikje
Staart voor zich uit

Peinzend door de rook
van zijn sigaret

Dan staat hij op
Hij heeft besloten

Het blikje blijft achter
De zak blijft leeg
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Glassplinters

Ingegooide glazen
Versplinterd, gebroken
in de wil van

in de naam van

de Vrijheid

Gevlucht in anonimiteit
Verstopt achter maskers
Dragen we onze vlaggen
Zijn we het volk

We sidderen angstig

De zekerheid gekoesterd
achter afgesloten hekken
vluchten we voor de onbekende

Onze uitgestoken hand draagt een steen
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Opknapbeurt

Opgespoten
Gladgetrokken
Geépileerd
Gelift
Rechtgezet
Vergroot

Geplamuurd
Geverfd
Gepoederd
Gekruld

Ware schoonheid

zit vanbinnen
tenslotte
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Stilleven

Er staat geschreven

Eris gezegd

Er is gedacht

Altijd weer, steeds opnieuw

Je kunt het lezen

Je kunt het horen

Je kunt het voelen

Als je wilt, als je luistert

De tekenen hangen aan de wand
De waarheid op het bijzettafeltje

Tussen de appels, naast de bananen

ligt een doodgespoten fruitvliegje
Zijn pootjes stijf omhoog
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Eén naam

Veren waar de zon niet schijnt
Stroop in plaats van azijn

Je hangt verstrikt

in het web van verwachtingen

Je versleutelde telefoon

spuwt gefilterde berichten

Al vult je gebrek aan
Ongecensureerd, onweersproken

Eenzaam fantaseer je over almacht
Goud gloort aan je horizon

In jouw zand groeien paddenstoelen
Hemelse dokters genezen alles

Jouw naam volstaat
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Inspiratie

Het komt

Helemaal vanzelf
Van achter een boom
Uit het struikgewas
Om het hoekje

Het is

Altijd verrassend
Steeds weer nieuw
Totaal onvoorspelbaar
ledere dag

Het komt

Het ontstaat

Het verschijnt
Opdringerig

Maar altijd welkom
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Queeste

Verstopt in de chaos van stille wateren
Verloren in de tijd die voortschrijdt
Lopen lijnen van gespannen verwachting

Tussen de piketpalen van de rede
Toegedekt door mantels van lieve woorden
Drijft ons de lust tot overdrijving

Gevat in gouden zetting
Opgeborgen in de muurkluis

ligt de groeibriljant

onzichtbaar achter oude obligaties

De klok tikt

De man laat zijn hond uit
Ergens heerst er vrede
Als je zoekt
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Herdenking

Denken
Overdenken
Herdenken
Denken aan
Denken over

Denken
Herdenken
Omdenken
Herinneren
Treuren

Denken
Weer denken
Herdenken
Denken aan
Toen

Herdenken
Stilte

Stilte

Stilte
Toeter

Feest
Nooit meer denken
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Schuilplaats

Toen je eigen vleugels
Toen je woeste grond
Toen je liep in sloten
Toen je grote mond

Onder veilig afdak
Onder paraplu
Onder warm dekbed
Schuil je hier en nu

Omdat je al oud bent
Omdat je het leven moe
Omdat je nu hier bent
Kom ik naar je toe
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Therapie (Sonnet VII)

In grijze verten gloort de hoop

De geest licht slagbomen voor daden
Naar oorzaak blijft de rede raden

Het leven leek rijp voor de sloop

Het was een lange reis naar binnen
Omdat al alles was gezegd

De muren reeds waren geslecht
Het heelproces moest nog beginnen

Dit is het krieken van de dag
Ik hoor de vroege hanen kraaien
Het luide einde van de nacht

Nu kan de tuinman aan de slag

Met maaien, wieden, spitten, zaaien
Hij heeft al veel te lang gewacht
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Wetenschap

In de kast rammelen knekels
Hoorbaar onaanraakbaar

Sloten bewaken de schedels

waaruit wij het bier van de overwinning
hebben gedronken

Nu we de top hebben bereikt

schittert onze waarheid

Wij bezitten de kracht en de wetenschap
dat de zon altijd onder gaat

in het oosten
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Nooit hetzelfde

De blik op oneindig

Loop ik, ingekeerd

Langs de lijn

Aan de lijn van mijn gewoonten

Afgesloten voor buiten
beweegt de fantasie
zich vrij

van waarheid naar fictie

Het is iedere ochtend
altijd

eender

maar nooit hetzelfde

Wanneer het rondje zich voltooit
Wanneer de voeten schuifelen
Tot de blik zich weer richt

op het nu
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Voor altijd

We zullen opstijgen
naar een hemel van roze geluk
naar een lusthof van goud

Op wolken van wellust
wacht ons de waarheid
In geuren van liefde
verdrinkt onze geest

We smeken
We zingen
We bidden

Het is bijna volbracht
Het einde is nabij

Dan begint de glorie
Dan jubelt de vreugde
Dan zullen we één zijn

Voor altijd
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Oproep

Kan iemand me helpen
met ouder worden?
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Twijfelaar (Sonnet VIII)

Onzekerheid in vaste banen
Gedachten buigen in de wind

Je weet niet waar je houvast vindt
Je leven wordt beheerst door wanen

Je voeten zoeken vaste grond

Je handen grijpen steeds weer mis
Alsof materie vloeibaar is

En je dus nimmer houvast vond

Je leeft je dagen en je wacht
Het zit in ‘t leven nooit eens mee
Niets zul je ooit bereiken

Maar in de stilte van de nacht

Ontwaakt soms even het idee
Man, lig niet zo te zeiken!
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Geschrokken

Plotseling

Bij heldere hemel
Onverwacht

Ineens gebeurde het

Zomaar

Zonder aankondiging
Uit het niets

was het er

Je zou het niet verwachten
Je kon er geen rekening mee houden

Want

Het gebeurde plotseling
Zomaar ineens
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Manosfeer

Een man
Bespringt ‘s avonds
Zijn vrouw

Een echte man
Maar ik ben
geen echte man

Ik heb
geen echte vrouw
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Medicijn

Er bestaat geen medicijn
Tegen pijnlijke kwalen
Tegen oude verhalen
van toen

Er is geen verlossing
Van prangende vragen
Van verloren dagen

uit het verleden

Ons rest de vergetelheid
Ons blijft nog een stukje tijd
Nog even

Tot straks

Tot morgen
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